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Willem die Madoc maakte
van Nico Dros

ANN SCHATTEMAN

Wie is Willem, wie is Madoc? 

De mysterieuze Madoc houdt literatuurhistorici al 
minstens tweehonderd jaar in de ban en ook in de 
jaarboeken van Tiecelijn werd ernaar gezocht. Dat een 
historicus nota bene, Willem en Madoc tot leven wekt 
in een roman, dat is op zijn minst gewaagd en gedurfd te 
noemen. Nico Dros slaagt hierin met glans en schreef een 
boek dat een aanrader is voor wie zich graag verliest in een 
verhaal dat is geschreven in heldere zinnen, een bijzonder 
rijke taal en bovendien met een magistrale vertelstem.

De nieuwste roman van Nico Dros (Texel, 1956), kreeg 
als titel Willem die Madoc maakte en dompelt de lezer 
onder in de boeiende en soms duistere dertiende eeuw. 

Daar waar kennis van historische bronnen en theorieën ophouden laat Dros 
zijn verbeeldingskracht los. 

Voorspel

Hoogleraar Willem De Reuvere verkeert op de rand van een zenuwinzinking 
na het afschaffen van zijn leerstoel middeleeuwse letterkunde. Als bij toeval 
krijgt hij drie exclusieve geschriften in handen. Een wiegendruk van de 
Keltische roman Walewein uit 1493, het door de inquisitie verbannen 
Antwerps Liedboek en een codex die opent met een Dietse vertaling van 
Ysengrimus, gevolgd door een afschrift van het fameuze dierenepos Van 
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den Vos Reynaerde, den fellen metten roden baerde. Onder het dekblad 
ontdekt Willem een verborgen manuscript, een historische sensatie zo blijkt, 
nauwelijks te ontcijferen maar wel de aanzet tot een verhaal dat de achterkant 
van de geschiedenis aan het licht brengt.

Jeugd – Lichaam – Geest

In drie delen, Jeugd, Lichaam en Geest, volgen we het kind Beda, de jongeman 
Madoc en de volwassen man Willem. De naamsveranderingen zijn een gevolg 
van zijn vlucht voor de inquistie, die als rode draad door het hele verhaal loopt. 
Dros neemt ons mee van Brugge naar Koekelbeke bij Brussel, naar Parijs, 
Gent en het Waasland. Het dagelijkse leven, het religieuze leven, het leven 
als ridder aan het hof van graaf Hincmar, het liefdesleven en vooral het 
intellectuele leven: het zijn de ingrediënten van dit meeslepende verhaal 
tijdens de fascinerende middeleeuwen.

Religie

Naast het voordurende vluchten loopt ook religie als rode draad doorheen het 
verhaal. De twijfels vanwege de hypocrisie en het fanatisme in de katholieke 
kerk tijdens de middeleeuwen spelen zowel Beda, Madoc als Willem parten. 
Het stemt tot nadenken en de link naar vandaag is nooit ver te zoeken.

De historische kennis en belezenheid van de auteur spatten van de bladzijden 
zonder dat het echter een geschiedenisles wordt. Hij hanteert een zeer 
aangename vertelstem en bezit een bijzonder rijke woordenschat die deze 
roman verheft tot een parel in de historische literatuur. Een lust voor wie van 
de Nederlandse taal houdt!
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