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Trude Gielen-Nannes over 
de boekerij van Wim Gielen

HANS RIJNS

Op een zonovergoten zondag in april 2021 hield ik, midden in de 
coronatijd, een telefonisch vraaggesprek met Trude Gielen-Nannes (afb. 1), 
de weduwe van Wim Gielen (1935-2010), over onder andere de verzameling 
Reynaertboeken die Erwin Verzandvoort in 1991 al rekende tot een van de 
grotere en betere collecties van Reynaertverzamelaars.1

Trude, zo vertelt zij mij, leerde Wim kennen tijdens het slotfeest van de 
Nijmeegse Vierdaagse in 1962. Wim studeerde toen medicijnen aan de 
Universiteit van Nijmegen. Trude was in opleiding als verpleegkundige. 
Een vriend van Wim, die samen met een vriendin naar het slotfeest 
ging, nodigde haar uit om mee te gaan als partner voor Wim: het begin 
van een bijna zestig jaar durende relatie. Zij trouwden in 1971 en gingen 
in Hulst wonen, waar Wim de huisartsenpraktijk van Dr. Van Lierop 
overnam. Zij kregen daar twee kinderen: Annemarie (o1972) en Harrie 
(o1974).2

Omdat aan de collectie Gielen uitgebreid aandacht is besteed in twee 
bijdragen van Erwin Verzandvoort (1991) en Peter Everaers (2010), beperk 
ik mij tot de ervaringen en bemoeienissen van Trude bij de opbouw van 
zijn collectie.3

Wim was een arme student en, toen hij na zijn artsenopleiding in 
Hulst kwam wonen, had een kleine collectie boeken. In zijn collectie 
bevond zich het boek Nieuwe avonturen van de Vos Reinaert van 
Frans van den Dungen (Helmond, z.d.) dat hij van zijn moeder in de 

thema verzameldingen 
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Tweede Wereldoorlog had gekregen.4 Hij begon zich voor de Reynaert 
te interesseren toen hij zich in de Reynaertstad Hulst had gevestigd. Hij 
startte met het verzamelen van boeken over de vos. Zijn belangstelling 
was echter ook ruimer, want hij verzamelde ook edities en artikelen 
over fabels, geschiedenis in het algemeen en heemkunde van zowel 
Zeeuws-Vlaanderen, Noord-België en Noord-Brabant in het bijzonder. In 
totaal had Wim een collectie van ruim 9000 boeken. Trude haalt er een 
nauwkeurig bijgehouden inventarisatie bij. De Reynaert was goed voor 

Afb. 2. Ex libris van
Frank-Ivo van Damme.

Afb. 3. Ex libris van
Frank-Ivo Van Damme.
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1900 boeken; 1200 boeken gingen over fabels, waaronder 1100 boeken 
van La Fontaine, 220 over esopische fabels, zestig over de fabels van 
Phaedrus, tachtig over die van Geoffrey Chaucer, veertig over de fabels 
van Jean-Pierre Claris de Florian, 44 over Christian Fürchtegott Gellert, 
twintig over Johann Wilhelm Hey en 23 over Gotthold Ephraim Lessing. 
De inventarisatie is niet compleet, want in de laatste jaren was Wim 
gestopt met het beschrijven van zijn collectie.

Dankzij zijn grote verzameling was Wim vaak betrokken bij 
tentoonstellingen. Onder andere bij de tentoonstelling Goethe – Reineke 
Fuchs in het stadhuis van Hulst in 1994, met een door Peter Everaers 
samengestelde catalogus, en bij de tentoonstelling Stijn Streuvels en 
Reinaert de Vos – Overzichtstentoonstelling in het Streekmuseum De 
Vier Ambachten in Hulst in 1997 met een catalogus, waaraan hij zelf 
had bijgedragen.5 Trude herinnert zich ook nog tentoonstellingen in 
de bibliotheek in Sint-Niklaas en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience in Antwerpen.

Wim had twee ex libris, een voor in de zeldzame werken en een voor 
in de gewonere edities. Voor het ex libris dat hij gebruikte voor de 
gewonere edities, stond een insigne model dat opgravers gevonden 
hadden tijdens opgravingen in Hulst voor de vernieuwing van het 
riool onder het marktplein. Het insigne bevindt zich nog steeds in het 
Streekmuseum in Hulst. De bekende Antwerpse graficus Frank-Ivo Van 
Damme, ook bekend vanwege de prachtige oorkonden die hij opstelde 
samen met zijn vrouw Joke Van den Brandt voor de ridders van de 
Orde van de Vossenstaart, heeft dit insigne nauwkeurig nagetekend en 
van tekst voorzien: Uit de boekerij van Wim N.Th.M.B. Gielen. (afb. 2) 
Van Damme tekende ook Gielens andere ex libris met de door Gielen 
ontworpen Reynaertbeeldjes van vos, leeuw en haan. (afb. 3)

Wim ruilde zijn dubbels niet of schonk ook geen dubbele edities weg. 
Vaak waren het uitgaven waarvan de omslagen verschilden, het lettertype 
anders was of met een andere druk.
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Naast boeken verzamelde Wim ook 
reynaerdiana, hoewel dit niet zijn grote passie 
was; hij was een rasechte bibliofiel. In zijn 
collectie zijn toch enkele bijzonder fraaie 
reynaerdiana te vinden. Hij bezat een mooie ets 
van Allart van Everdingen, Reynaertbeeldjes 
(o.a. van Wim De Cock, afb. 4), enkele mooie 
tekeningen en een presse-papier met een vos erop. 

Ook, zo zegt Trude, had hij oog voor schilderijen, 
geen reproducties maar echte schilderijen 
over uiteenlopende onderwerpen. Vaak kreeg 
hij van patiënten schilderijen aangeboden, 
die hij soms tegen betaling overnam om niet 
door zijn patiënten in verlegenheid gebracht 
te worden. Veel van die schilderijen staan nog 
ingepakt in haar appartement in Antwerpen. 
(In december 2018 verhuisde Trude van Hulst 
naar Antwerpen.) In zijn studententijd had Wim 
Gielen een postzegelverzameling aangelegd die 
hij later heeft weggeschonken. Als liefhebber van 
goede wijn legde hij ook een grote wijnvoorraad 
aan van speciale wijnen waar Trude nu nog met 
genoegen van profiteert.

Wim Gielen had contacten met andere 
Reynaertverzamelaars. Met name Erwin 
Verzandvoort, Peter Everaers en Rik Van Daele 
konden geregeld op een bezoek rekenen of 
werden bij hem thuis uitgenodigd. Vanwege de 
indrukwekkende collecties kwamen in Hulst vaak 
bibliofielen bij hem langs, zelfs belangstellenden 
van de Heinrich-Heine Universiteit in Düsseldorf 
en de Herzogin Anna Amalia Bibliothek in 

Afb. 4. Reynaertbeeld van
Wim De Cock.
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Weimar in Duitsland. De bibliotheek van Sint-Niklaas en de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag werden door Wim veel bezocht.

Als zijn dierbaarste bezit herinnert ze zich vooral de eerste druk van 
Reineke de vos mit dem koker (1711). Het kostbare boek maakt thans 
onderdeel uit van de Reynaertcollectie in de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Consciene in Antwerpen. Wim bewaarde volgens Trude een leuke 
herinnering aan het opgegraven insigne met de vos erop dat gevonden 
was bij de opgravingen aan de Grote Markt in Hulst.

Wim was niet speciaal op zoek naar bepaalde boeken. Wel bezocht hij, 
als het enigszins kon, antiquariaten in binnen- en buitenland, in steden 
waar hij beroepsmatig nogal eens kwam vanwege congressen op het 
gebied van de gezondheidszorg.

Na het overlijden van Wim 
in 2010 werd een deel van 
de collectie opgesplitst 
in de Reynaertcollectie 
en de fabelcollectie. De 
Reynaertcollectie ging 
in zijn geheel naar de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience in Antwerpen en 
de fabelcollectie werd aan de 
Universiteitsbibliotheek van 
Antwerpen overgedragen. 
De Reynaertcollectie in de 
Erfgoedbibliotheek in Antwerpen is te raadplegen. Maar liefst 1.363 titels 
zijn digitaal op te vragen.6

Trude was nauw betrokken bij het onderhoud van de collecties. Wim 
was volgens haar nogal slordig. Nieuwe aanwinsten werden door haar 
nauwkeurig opgelapt. Papieren omslagen werden schoongemaakt met 

De Reynaert-
collectie ging in
zijn geheel naar de
Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience 
in Antwerpen
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zachte schoonmiddelen en gedroogd met een strijkbout. De vochtige 
bladeren beschermde zij dan met een vel papier en soms een dunne doek 
voor het hete strijkijzer. Ook verwijderde zij ezelsoren en kreukels met 
de strijkbout. Leren banden wreef zij in met een speciale was, maar toen 
zij op een dag de verfomfaaide linten van die kostbare boeken met een 
strijkbout wilde gladstrijken, greep Wim in. Oude boeken bevatten soms 
papiervisjes die het papier kunnen aantasten. Deze aangetaste boeken 
werden ook door Trude met een speciaal bestrijdingsmiddel behandeld.

Ik denk dat Wim zich gelukkig mocht prijzen met zoveel ondersteuning 
en zorgzaamheid van Trude. Tijdens een bezoek in Hulst in de chique 
dokterswoning aan de Grote Markt in 2006 maakte ik hen van dichtbij 
mee; een goed op elkaar ingespeeld koppel. 

Met een nadrukkelijke uitnodiging om haar na de coronatijd toch vooral 
in Antwerpen in haar prachtige appartement eens te komen bezoeken 
nam ik afscheid. Het was een aangenaam gesprek, jammer genoeg op 
afstand.

Met dank aan Peter Everaers, vriend aan huis bij Wim en Trude Gielen, die het 
interview heeft verrijkt met enkele suggesties.
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