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Reynaertverzamelaar 
binnen de wallen van Hulst

Interview met Etienne de Koning

PETER EVERAERS

Op 21 juni om stipt half acht bel ik aan bij Etienne de Koning (Hulst, 1974). 
(afb. 1) Hij woont midden in het centrum van Hulst, de Reynaertstad. 

Hoewel Reynaertstad ... nog maar kortgeleden heeft het gemeentebestuur 
alle metalen Reynaertobjecten van de gevels laten verwijderen, omdat ze 
‘te oud en te duur in onderhoud’ werden. Jarenlang sierden ze de straten, 
zodat bezoekers van de vestingstad er niet aan konden twijfelen welk 
dier hier een belangrijke rol had gespeeld. We zijn veel Reynaertspelen, 
-stoeten en -tentoonstellingen verder en Hulst heeft besloten ‘Pagadders’ 
de rol van onze roemruchte vos over te laten nemen. Ze gidsen je door 
de geschiedenis van Hulst, alsof Reynaert, Nobel, Bruun, Tibeert, 
Grimbeert, Isegrim en alle andere dieren uit het dertiende-eeuwse epos 
dat niet evengoed hadden kunnen doen bij de verkenning van de directe 
omgeving. Gelukkig heeft men de beelden die naar onze vos verwijzen wel 
laten staan, hoewel die eveneens onderhoud vergen. Zeker het monument 
van Anton Damen bij de Gentsepoort, dat in de jaren dertig op de 
Houtmarkt stond, op een boogscheut van de woning van de reynaerdiaan 
die ik een bezoek breng.

Hier aan de Paardenmarkt woont iemand die de vos wel zeer genegen is. 
Als ik binnenstap, valt mijn oog meteen op de imposante zeefdruk van 
Theo van de Goor die de hal domineert. Eronder staat een prachtig houten 
Reynaertbeeld van de hand van Wim De Cock. (afb. 2) Ook hangt er een 
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royale houtsnede van Antoon Herckenrath 
uit 1941: ‘Reinaart de vos’. De enorme vos 
overheerst op deze prent, staande naast de galg 
en achter de rug van Nobel, pseudononchalant 
leunend op diens troon.

Etienne is in het dagelijkse leven filiaalmanager 
bij Sligro in Terneuzen. In zijn schaarse vrije 
tijd houdt hij zich graag bezig met onze vos; 
zeker de illustraties boeien hem zeer. Op tafel in 
de woonkamer liggen wat bijzondere uitgaven; 
onder het genot van een glas thee worden die 
een voor een bekeken en begint het gesprek. 

Etienne was al jong geïnteresseerd in 
streekgeschiedenis en stamboomonderzoek. In 
De geschiedenis van Hulst van de hand van Piet 
Brand, dat hij leende uit de bibliotheek, werd 
hij eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met 
de vos. Ook in andere streekuitgaven kwam hij 
de vos tegen. Toen hij in Breda ging studeren, 
ontdekte hij de betere boekhandel en al snel 
frequenteerde hij antiquariaten in Antwerpen 
(De Slegte, Van Herck), Haarlem en ga zo maar 
door. Naar eigen zeggen bracht hij Antiquariaat 
Secundus een eerste bezoek in 1995. Dit 
antiquariaat werd dan ook een belangrijke 
leverancier voor zijn collectie, die inmiddels 
zo’n driehonderd items telt, boeken en prenten. 
De verzamelaar denkt dat zijn eerste aanwinst 
een zwart-wit geïllustreerde editie van Hubert 
Melis uit 1928 is geweest. De meeste uitgaven 
zijn in het Nederlands, maar hij bezit ook een 
aantal geïllustreerde Engelse, Duitse en Franse 

Afb. 2. Reynaertbeeld van 
Wim De Cock.
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varianten. Daarnaast beschikt hij natuurlijk ook 
over talloze Reynaertstudies. De bibliografie van 
Van Daele, Everaers c.s. en die Van Menke zijn 
quasi onmisbaar. Al was het alleen maar om te 
voorkomen dat er dubbele exemplaren zouden 
worden aangeschaft. De collectie bevindt zich in 
een kamer op de eerste verdieping in een tweetal 
rekken, waar ook een mooi Reynaertbeeld van 
Albert De Smedt (afb. 3) staat. De boeken staan 
onder handbereik, zodat een gezocht werk 
snel is gevonden. Voor een inventarisatie heeft 
hij nooit tijd gehad (wel zijn ze aangevinkt in 
voornoemde bibliografieën); misschien komt 
het ervan als hij met pensioen gaat, dus dat 
duurt nog wel even …

Hoewel hij twee ex librissen heeft, eentje 
gemaakt door Wim De Cock (afb. 4) en de 
andere door Andy English (afb. 5), plakt hij 
die maar zelden in een boek. De volksboekjes 
bijvoorbeeld zijn daar ook eigenlijk te klein 
voor; een ingeplakt ex libris detoneert dan. 
Soms koopt hij een beter exemplaar; het 
mindere wordt dan van de hand gedaan. Vaak 
komt dat echter niet voor.

Contacten met andere Reynaertverzamelaars 
heeft hij nauwelijks; af en toe met de antiquaar 
van Secundus. Dat is het dan wel; zijn drukke 
baan slorpt veel van zijn tijd op. Als er eens 
een vrij moment is, geniet hij graag van de 
afbeeldingen die in veel boeken te vinden zijn. 
Zeker die van Theo van de Goor, wiens luxe-
uitgaven hij erg boeiend vindt. Maar zeker ook 

Afb. 3. Reynaertbeeld van 
Albert De Smedt.
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van de prenten van Van de Woestyne, Wierink, Van Straten en Wim De 
Cock kan hij erg genieten!

Zoals eerder gemeld was hij al jong geïnteresseerd in boeken over 
Zeeuws-Vlaanderen, in casu De Vier Ambachten. Dat is nog zo; oude 
kaarten van deze omgeving stelt hij ook erg op prijs. Maar helaas, de 
ruimte aan de muren is nogal beperkt.

We nemen de boekjes die op tafel liggen nog eens ter hand. Meteen is 
dan duidelijk dat de volksboekjes toch zijn voorkeur hebben; dat zegt 
hij ook zelf. Hij is zeer geboeid door de kleine houtsneden die men erin 
aantreft. Een zeldzaam werkje heeft onze speciale aandacht; dat was een 
bijzondere vondst: The Pleasant History of Reynard the Fox uit 1620. Hij 
kocht het ooit via eBay in Israël en vond het terug bij Menke op pagina 
213, nummer 11 (A1). Het verkeerde in een erbarmelijke staat en miste 

Afb. 4. Ex libris van Wim De Cock. Afb. 5. Ex libris van Andy English.
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de titelpagina met houtsnede, maar 
na een kostbare restauratie door 
Marijn de Valk (dochter van de 
Nederlandse papiermarmeraarster 
Karli Frigge) uit Middelburg ziet 
het er weer aantrekkelijk uit en is 
het gered voor lange tijd. In 2007 
heeft hij er nog met Kenneth Varty 
contact over gehad. Ook heeft hij 
o.a. nog een zeldzame uitgave die 
we vinden bij Menke op pagina 
242, nummer 49: The Most Pleasing 
and Delightful History of Reynard 
the Fox, and Reynardine his Son. 
‘The sixth edition’ uit 1763. Menke 
plaatst er een vraagteken bij; dus 
zelf gezien heeft hij het niet.

Nadat we een boeiend anderhalf 
uur over de vos gesproken hebben, 
blijft er nog één vraag over: wat 
gebeurt er later met de collectie? 
Etienne heeft beslist dat die geveild 
of verkocht moet worden. ‘Dan 
hebben andere verzamelaars ook de 
kans om de zeldzame items die erbij 
zitten te verwerven.’ Bij het afscheid 
met vossenwensen schenkt hij me 
zijn twee ex librissen met op allebei 
de vos en koning Nobel.
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Afb. 6. Exemplaar van The Pleasant 
History of Reynard the Fox uit 1620; 
gerestaureerd door Marijn de Valk.


