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Reynaert in
de postzegelcollectie van

Wout van Dinther
ERWIN VERZANDVOORT

Ik ken Wout van Dinther (1947), wonend in Vught, al vele jaren. Hij was 
altijd al met grote interesse bezig met elektronica en door de opkomst van 
personal computers is hij daarin steeds verdergegaan. Gedurende vele 
jaren was hij zelfstandig adviseur, onderhoudsmonteur en serviceverlener 
in deze complexe materie/wereld. Hij heeft ons vaak geholpen met 
‘probleempjes’. 

Wout is een gepassioneerd verzamelaar van postzegels. Ooit heeft 
hij de verzameling van zijn broer overgenomen en is daar steeds mee 
doorgegaan. Zijn aandacht gaat vooral uit naar drie V’s: Verenigde Staten, 
Verenigd Europa en Vossen. Hij is lid van een filatelistische vereniging in 

thema verzameldingen 
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de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Een pluim verdient hij voor zijn inzet 
om jongeren te interesseren voor het verzamelen van postzegels.

Wout en ik zijn elkaar ooit bij toeval tegengekomen, zoals Reynaert 
ooit de kippen bij het klooster ‘buten muere’ had ontmoet. Door mij is 
hij ook Reynaertboeken gaan verzamelen. Zijn kennis van computers, 
kopen via het internet, Boekwinkeltjes, Antiqbook en opgebouwde 
kennis van de Reynaertmaterie brachten hem tot het speuren naar ‘echte’ 
Reynaertpostzegels. Hij selecteerde in zijn collectie de zegels die specifiek 

een verwijzing/link met de Reynaert hebben. In 
de alles overkoepelende Amerikaanse catalogus 
Scott (zelfs voor de Verenigde Staten schijnt deze 
catalogus compleet te zijn) zijn vele vossen te 
vinden, van Afrika tot Zanzibar, van België tot 
China. De vos, of Vulpes vulpes, kun je echter niet 
meteen koppelen aan Reynaert. In Nederland is 
een vossenkop te vinden, in Roemenië is een zegel 
met daarop de Vulpes vulpes en zo zijn er heel veel 
zegels in vele landen te vinden. In 1998 verscheen 
in België bijvoorbeeld een serie van vier postzegels, 
ontworpen door A. Buzin (uitgiftenummers 2748-
2751). Op de eerste zegel staat een prachtige Vulpes 
vulpes, volgens de catalogus een ‘rode vos’, maar dat 
is dus geen Reynaert de vos, hoe mooi ook! (afb. 1)

Wout van Dinther heeft voor deze korte bijdrage 
de postzegels geselecteerd die wel direct aan de Reynaertmaterie te 
verbinden zijn.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland in de 
overgangsperiode een bestuurlijk ingewikkeld land. Berlijn vervulde een 
centrumfunctie. Vanuit Berlijn verschenen de noodzakelijke postzegels 
met opschrift: ‘Deutsche Post’. In 1949 verscheen een serie van drie zegels 
met de beeltenis van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Op de 

Afb. 1. Vulpes vulpes,
A. Buzin, België. 



zegel van 20 Pfennig (afb. 2) is duidelijk een Reynaertscène te zien met de 
boze koning Nobel rechts en de aanklagers links. De haas Lampe is aan 
het woord. De afbeelding is gebaseerd op een gravure van Wilhelm von 
Kaulbach.

In Luxemburg lopen heel veel vossen rond, en ook hier vinden 
we ‘Renert’. In 1872 verscheen Renert oder de Fuuss am Frack an a 
Maansgréisst, een Reynaertuitgave naar Goethes Reineke Fuchs in het 
dialect van Luxemburg geschreven door Michel Rodange (1827-1876). 
Dit boek is een monument voor Luxemburg, 
het is er nu nog steeds te koop. In de hoofdstad 
staat een monumentaal standbeeld ter ere van 
de auteur. In 1972 werd een postzegel uitgegeven 
ter gelegenheid van het eeuwfeest van dit boek. 
Renert/ Reynaert staat er als trotse toneelmeester 
op. Achter de coulissen zien we koning Nobel, 
zijn aanklagers en de burcht Malpertuis. (afb. 3)

In 1992 werd in België een serie van drie 
zegels uitgegeven (uitgiftenummers 2465-
2467): ‘Culturele Legenden’. Het betreft Fiere 
Margriet, Toverkollen en Reynaert. Reynaert staat 

Afb. 2. Goethe, naar Kaulbach,
Duitsland. 

Afb. 3. Renert, Luxemburg, 1972.
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Afb. 4. Uitgifteblad van de Reynaertzegel van 
René Hausmann, België, 1992.
Met een tekst van Marcel Ryssen.

superieur op de zegel van 28 (+6) frank in een ontwerp van illustrator 
en stripauteur René Hausman (1936-2016). Reynaert kijkt enigszins lijp 
uit zijn ogen naar hetgeen achter zijn rug gaande is. Tiecelijn zit een 
beetje wanhopig boven op de galg, verfomfaaid met slordige veren en een 
borstelige staart. Een vredig uitziend dorp met kerkje brengt rust in het 
beeld. Op de zegel staat ‘Reynaert’ gedrukt. (afb. 4)

Ga zoeken in de postzegelcatalogus van België en het zal opvallen: vanaf 
1963 komt men met zeer grote regelmaat de naam van Gentenaar Oscar 
Bonnevalle tegen. Bonnevalle (1920-1993), die in 1982 werd opgenomen 
als ridder in de Orde van de Vossenstaart, was een gepassioneerd 
en zeer deskundig graficus, die meer dan 150 Belgische postzegels 
heeft ontworpen. Ook buiten België tekende hij ruim 150 postzegels. 
Bonnevalle is bij verzamelaars van Reynaertboeken bekend vanwege 
het nog steeds gezochte boek Le Roman du Renard/Reinaert de Vos van 
uitgeverij De Vissende Kat uit Brussel. Het boek werd waarschijnlijk 

Afb. 5. Reynaertzegel ter ere van
postzegelontwerper Oscar Bonnevale, 
België, 1996.
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rond 1949 op de markt gebracht door de Brusselse chocolade- en 
koekjesfabriek Victoria. Bonnevalle tekende hiervoor maar liefst 196 
verschillende afbeeldingen. In 1996 verscheen de herdenkingszegel 
‘Herinneringen aan Oscar Bonnevalle’ (uitgiftenummer 2629), 
ontworpen door MVTM. (afb. 5) Bonnevalle kijkt terug op zijn 
werk. De eerste die hij ziet is Reynaert. De vos is gebaseerd op een 
Kaulbachillustratie (Kaulbach lag trouwens aan de basis van al 
Bonnevalles 196 Reynaertillustraties uit het voornoemde album). 
Reynaert zit tevreden met een hoed op en een kluifje in de poten voor zijn 
burcht Malpertuis. Opvallend is wel dat op deze zegel ook een dorpje te 
zien is, net als op de zegel van Hausman uit 1992.

In 2012 werd het postzegelvelletje ‘Visit Belgium’ uitgegeven. Het bevat 
twee zegels ter waarde van 3 euro. Allerlei elementen uit Belgische 
stripverhalen, steden en het Belgische toerisme zijn erop te vinden: de 

Afb. 6. Postzegelvel ‘Visit Belgium’,
België, 2012.



pijp van Magritte, het Museum Aan de Stroom/MAS in Antwerpen, 
het Atomium, de raket van Kuifje (die ook te vinden is op de zegel van 
Bonnevalle) en … er loopt een vos van de zegel ‘Brussel’ naar de zegel 
‘Antwerpen’! Deze vos is volgens Wout echter een echte vos … (afb. 6)

Tegenwoordig kan je gemakkelijk je eigen postzegel ontwerpen. Zo 
creëerde het Reynaertgenootschap eind 2014 naar aanleiding van 
de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo van Lies Van Gasse een eigen 
vossenpostzegel. (afb. 7)

Afb. 7. Gepersonaliseerde postzegel van het 
Reynaertgenootschap,
Lies Van Gasse, België, 2014.

Afb. 8. Liggende vos, Madagascar. Afb. 10. La Fontaine,
Le corbeau et le renard, Niger, 1972.
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Nog een buitenbeentje ... Madagaskar heeft in de 
jaren 1970 een bijzondere zegel uitgegeven. Hier 
ligt een vos op zijn rug. Is het een speels vosje? 
Of ligt de vos voor ‘dood’ en wacht hij tot de 
roofvogels en kraaien naar hem toekomen. Dan 
kan hij aanvallen en zijn belagers verschalken. Is 
deze zegel een verwijzing naar de filmscene uit 
een Russische film uit 1961 die te vinden is in 
Kenneth Varty’s Reynard the Fox (Leicester, 1967, 
illustraties 147-150)? Het is moeilijk om aan te nemen 
dat in Madagaskar Reynaertverhalen worden verteld of 
gelezen. Vandaar dat Wout hier een directe verwijzing 
naar de Russische film ziet ... De lezer kan zelf oordelen. (afb. 8)

Naast postzegels zijn er ook poststempels. In 1999 heeft de Reynaertstad 
Hulst een eigen mooie en goed gelukte poststempel uitgebracht. De 
Zeeuws-Vlaamse stad toont zich met de vestingwerken, de molen, het 
gemeentehuis en Reynaert met pelgrimsstaf. (afb. 9)

Andere postzegels uit de collectie Van Dinther verwijzen naar fabels, 
maar zijn geen echte Reynaertpostzegels. De fabel De vos met de kaas van 
Jean de la Fontaine is bijvoorbeeld meermaals uitgebeeld op zegels uit 
onder andere Niger, Monaco en Frankrijk. (afb. 10-12) 

Wout van Dinthers collectie bevat vele vossenpostzegels, maar het is 
moeilijker om zegels te vinden met daarop een duidelijke verwijzing naar 
het verhaal van Reynaert de vos. Er zijn weinig middeleeuwse verhalen 
die op een postzegel vereeuwigd zijn.

 
Afb. 12. Zes fabels van La
Fontaine, Frankrijk, 1995.

Afb. 11. Vier fabels van
La Fontaine, Monaco, 1971.


