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Kroniek 2020
RIK VAN DAELE

27 01 2020
Het Waasland is een monument kwijt. Marcel Ryssen, geboren op 23 april 

1927 in het West-Vlaamse Zwevezele, overleed op 92-jarige leeftijd in 
Beveren. De medestichter en oud-voorzitter van het Reynaertgenootschap 
(1988-2018) was een sublieme leraar, eminente vossenjager, geëngageerde 
gehandicapten-begeleider, Bruegheliaanse levensgenieter, expressieve 
voordrager, zoetgevooisde zanger, speelse acteur, ervaren reisleider, 
verwoede wandelaar en een uitstekende Gezelle- en Bruggekenner. 
(Zo typeerde een oud-collega hem ooit.) Vos Reynaert bracht Marcel 
enkele zoete vruchten. Hij werd onderscheiden in de Sint-Niklase Orde 
van den vos Reynaert en opgenomen in de Orde van de Vossenstaart, 
waarvan hij voorzitter was van 2003 tot 2013. Hij ontving samen met 
de Tiecelijnredactie de Cultuurprijs Stekene-Hontenisse en werd gezel 
in de Orde van de Wase raap. Hij ontving ook de Leeuwenpenning van 
het Davidsfonds en met het Reynaertgenootschap werd hij ook enkele 
malen gehuldigd, de laatste keer door de cultuurraad van Sint-Niklaas als 
‘Vereniging van het jaar 2017’. 

In Tiecelijn 33 verschenen een in memoriam en een Reynaertbibliografie 
van de hand van zijn oud-leerling en wapenbroeder Rik Van Daele. De 
uitvaart van Marcel vond plaats op 1 februari 2020 in de Sint-Jozefkerk in 
Sint-Niklaas, op een boogscheut van het WZC Heilig Hart, waar hij zijn 
laatste levensjaren doorbracht. Hij rust samen met zijn vrouw Jenny Feys 
op de begraafplaats van Belsele. 

kroniek
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12 02 2020 
De gemeente Sint-Gillis-Waas nam vroeg in 2020 met veel enthousiasme 

de scepter van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Land van 
Reynaert in bewaring. ‘Operatie Hersinde’ gaf een smakelijk voorproefje 
van wat er in 2020 zou gebeuren om het dierenverhaal in de belangstelling 
te plaatsen. Een digitale post van Hersinde de wolvin zette het Waasland 
in beweging. Het liep net niet uit de hand. In Het Laatste Nieuws van 
16 februari lezen we het verslag: ‘Begin februari circuleerden er plots 
filmpjes van een zekere Hersinde De Wolf op de sociale media. Daarin 
klaagde die figuur de verheerlijking van Reynaert aan. Enkele dagen later 
werden er aan Reynaertbeelden in de streek bordjes opgehangen met 
‘#jesuisHersinde’. Daar zat de gemeente Sint-Gillis-Waas achter. “Iedereen 
tastte een tijd lang in het duister. Wat de intentie was van de actievoerders 
was niet duidelijk. Het maakte wat los op sociale media, met voor- en 
tegenstanders. We hebben alvast met deze list aangetoond dat het verhaal 
nog altijd van deze tijd is”, klinkt het bij de gemeente Sint-Gillis-Waas. 
In 2020 organiseert de gemeente verschillende activiteiten voor dit 
Reynaertjaar, als voorzitter van het Land van Reynaert. Bedoeling is om 
zo het verhaal Van den vos Reynaerde te promoten. Het intergemeentelijk 
project Het Land van Reynaert is een grensoverschrijdend, cultureel 
samenwerkingsproject tussen gemeenten boven en onder de landsgrens. 
Sint-Gillis-Waas neemt in 2020 de fakkel over van Moerbeke. Het is 
geleden van 2007 dat Sint-Gillis-Waas nog eens voorzitter was. Ook toen 
kwam de gemeente sluw uit de hoek door het Reynaertbeeld van de hand 
van Dolf De Rudder te stelen in Sint-Niklaas.’ 

De overdracht vond plaats in het nieuwe administratief centrum van Sint-
Gillis-Waas in aanwezigheid van ’s lands jongste burgemeester, Maaike 
De Rudder, en de bijna voltallige gemeenteraad. De nieuwe voorzitter, 
schepen van Cultuur Wilbert Dhondt nam het voorzittersbeeldje van 
Ernest Van Huffel in ontvangst. Rik Van Daele gaf naar aanleiding van de 
actie ‘#jesuisHersinde’ een toelichting over fake news in de Reynaert. 
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Dezelfde spreker gaf nog voor de formele openingszitting de 
Reynaertlezing ‘Is de Reynaert anno 2020 nog het lezen waard?’ in de 
bibliotheek van Sint-Gillis-Waas op 19 januari 2020 in het kader van Toast 
Literair van het Davidsfonds.

En toen werd het ‘#jesuiscorona’ …

15 02 2020
Op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent werd de Streek-GR Waas- en 

Reynaertland uitgeroepen tot de beste wandelroute van de Benelux 2020. 
Een vierkoppige internationale jury bekroonde een route die dertig 
jaar geleden het levenslicht zag en door het Reynaertgenootschap werd 
uitgestippeld en gepubliceerd. De prijs is een schitterende beloning voor 
de GR-vrijwilligers die aan de route en de gids hebben gewerkt en een 
bekroning voor een GR-pad in een regio vol toeristisch potentieel. De 
jury oordeelde dat deze grensoverschrijdende, 175 km lange streek-GR 
een pareltje is. Ruim twintig jaar nadat ze door de vzw Grote Routepaden 
in een aparte publicatie werd uitgegeven en bewegwijzerd, werd de route 
volledig vernieuwd en uitgebreid met nieuwe natuurgebieden. De route 
is 73 km langer geworden. Het traject tussen Lokeren, Waasmunster en 
Temse is helemaal nieuw. Het oude parcours is op veel plaatsen grondig 
hertekend. De route werd in 1990 ontworpen door Marcel Ryssen 
(1927-2020), Herman Heyse (1937-1992) en Rik Van Daele, en in 1991 
uitgegeven als het slotdeeltje van het door het Davidsfonds uitgegeven 
Het Land van Reynaert. In 1998 droeg het Reynaertgenootschap 
het peterschap van de route over aan de vzw Grote Routepaden. De 
geschiedenis van diverse Reynaertroutes werd beschreven in Tiecelijn 33. 

15 02 2020
In het oud-stationsgebouw in Stekene vond de 28ste Herman Heyselezing 

plaats. De lezing wordt georganiseerd door de heemkundige kring d’Euzie 
vzw en het Reynaertgenootschap ter ere van en in nagedachtenis aan 
Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en 
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stichtend voorzitter van d’Euzie. Er worden bij voorkeur onderwerpen 
behandeld die Herman Heyse na aan het hart lagen. Gastspreker van 
de editie 2020 was historica en taalliefhebber Tine Caljon, die in het 
publiek ‘Beestige Taalkronkels’ losliet. Grote en kleine dieren uit onze 
woordenschat bevolkten deze weetjeslezing. Op het einde dartelden ook 
enkele Reynaertbeesten in Caljons beestige taaltuin. 

29 02 2020
Op schrikkeldag 2020, net voor corona alle activiteiten zou platleggen, 

opende de stichting Handboekbinden in de Athenaeumbibliotheek van 
Deventer de ‘grootste boekbindersexpositie van het jaar’ onder zeer grote 
belangstelling: ‘De vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden’. Vanwege 
het coronavirus werd de expo kort na de opening gesloten en dan met veel 
inspanningen en weinig bezoekers van 7 juli tot 15 augustus verlengd. 64 
boekbinders hebben een moderne editie van Van den vos Reynaerde met 
de tekst van Walter Verniers en illustraties van Wim De Cock, Gustave 
Van de Woestyne en Henri Van Straten en gedrukt door Atelier De 
Ganzenweide uit Uithoorn i.s.m. het Reynaertgenootschap op een nieuwe, 
unieke wijze vormgegeven. Alle boeken hebben dezelfde authentieke 
inhoud, maar ieder boek heeft een bijzondere met de handgemaakte 
boekband. De banden laten een bijzondere mix van klassieke en 
hedendaagse handgebonden boeken zien, een onverwachte verzameling 
die bijzonder de moeite waard is voor de ware boekenliefhebber. Bij de 
tentoonstelling verscheen een fraaie catalogus met teksten van Henk 
Francino en Rik Van Daele (afb. 1). 

Naar aanleiding van de opening werd in de bibliotheek van Deventer 
het symposium ‘Het middeleeuwse boek, meer dan alleen inhoud’ 
georganiseerd, een initiatief van de stichting Handboekbinden i.s.m. 
de Bibliotheek Deventer. De sprekers waren em. prof. Dr. Jos A.A.M. 
Biemans (UvA) (‘Eenheid in verscheidenheid’), drs. Astrid Beckers-
Enderman (‘Bijzondere boekvormen in de Middeleeuwen’) en dr. Rik Van 
Daele (‘Reynaerd hadde so menich huus’).
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1 04 2020
Ineens werd T.S. Eliots The Waste Land brandend actueel: ‘April is the 

cruellest month’ (in de vertaling van Paul Claes: ‘April is de grimmigste 
maand, hij wekt / Seringen uit het dode land, vermengt / Herinnering en 
verlangen, port / lome wortels op met lenteregen.’). De nieuwe Reynaert-
kamishibai (een kamishibai is een Japans verteltheatertje), samengesteld 
door Hilde Reyniers met prachtige kleurenprenten van beeldend 
kunstenares Ilse Praet, zorgde voor een nieuwe Reynaertuitgave die op 
1 april 2020 als ‘Aprilvos(sen)’ in de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas 
en in de bibliotheek van Belsele zou worden voorgesteld. Corona was de 
1-april-vos echter te snel af.

Afb. 2. Reynaert-kamishibai met 
illustraties van Ilse Praet.
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De kamishibai bevat twaalf heerlijke 
prenten van de Beverse kunstenares 
Ilse Praet (afb. 2). Zij herwerkte zes 
vroeger voor het Reynaertgenootschap 
getekende prenten om tot een volledig 
nieuw verhaal, dat op 25 exemplaren 
werd gedrukt. De kamishibaiprenten 
werden door het Reynaertgenootschap 
gratis bezorgd aan alle bibliotheken van 
de gemeenten die deel uitmaken van 
het Intergemeentelijk Project Het Land 
van Reynaert (daarbij de tien Wase 
bibliotheken die lid zijn van het nieuwe 
bovenlokale samenwerkingsverband 
Cultuurtuin WAAS), aan de Bibliotheca 
Wasiana en aan de bibliotheek van de 
Odisee hogeschool in Sint-Niklaas, 
partner in dit project. Het eindresultaat 
is een knap verteltheaterstuk 
dat de oude stof iconografisch 
en tekstueel actualiseert voor de 
lagereschoolkinderen van vandaag. 
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1 07 2020
Het Reynaertgenootschap werkte (door het aanbrengen van 

beeldmateriaal) mee aan een van de uitzendingen van Vive la vie, 
een programma van de VRT ter vervanging van Vive le vélo, dat 
in juli de Tour de France zou becommentariëren. In de uitzending 
over Reynaertgemeente Lochristi liep het met dit onderdeel van het 
programma technisch fout en daarom werd het lokale blokje in de 
uitzending op het internet gedeeld. De lokale Reynaertgids Bert Vervaet 
en zijn collega’s dienden Élodie Ouédraogo en echtgenoot Jeroom Snelders 
van antwoord tijdens hun looptocht door de gemeente ‘Loopchristi’ in 
een door Bart Aerts mooi geregisseerd toeristisch intermezzo. Zie https://
www.een.be/vive-la-vie/elodie-en-jeroom-ontdekken-lochristi-al-lopend.

7 07 2020
De voorbije jaren ontving het Museum voor Schone Kunsten Gent 

(MSKG) enkele belangrijke schenkingen van werk door Gustave Van 
de Woestyne (1881-1947). Het MSKG bezit zo werken uit de meest 
betekenisvolle fases uit de carrière van de kunstenaar. Na 2000 ging veel 
aandacht naar zijn grafische oeuvre, waarbij onder meer voorbereidende 
tekeningen voor Streuvels’ hertaling van Van den vos Reynaerde werden 
aangekocht, maar tevens de bekendste portrettekening die Gustave maakte 
van zijn broer, de dichter-schrijver-criticus Karel. Het MSKG bracht tot 
24 januari 2021 al de Van de Woestynes uit de eigen collectie samen in 
een collectiepresentatie: van tekeningen en voorstudies tot schilderijen 
en boekillustraties. Er werden ook workshops en rondleidingen voor 
kinderen georganiseerd waarin Gustaves Reynaertwerk centraal stond. 
Zie https://www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/gustave-van-de-
woestyne#&gid=1&pid=2.

8 08 2020
In de loop van augustus 2020 gingen op de sociale media beelden van 

een overschilderd Reynaerttableau aan een buitengevel in de Guido 



Gezellelaan nummer 47 in Sint-Niklaas 
(afb. 3) viraal. De nieuwe bewoners hadden 
appelblauwgroene verf als een eerste middel 
om de tegels weg te stoppen gebruikt en 
wilden ze vervolgens verwijderen. De tegels 
van dit niet geklasseerde gebouw werden 
ondertussen gelukkig door een intens 
samenspel en een onmiddellijke reactie van 
diverse stadsambtenaren en de technische 
diensten zorgvuldig gereinigd, vakkundig 
uitgebroken en genummerd opgenomen in 
de museumreserve van het SteM (voorheen 
Stedelijke Musea Sint-Niklaas). Het 
imposante tegeltableau werd gemaakt voor 
de woning van Louis Mussche, wellicht in 
het begin van de jaren 1970, in de nasleep 
van het Sint-Niklase Reynaertmassaspel. De 
kunstenaar was Staf Pyl (1923-2007), een 
uiterst begaafd glazenier die in Sint-Niklaas 
diverse kapellen van indrukwekkende glas-
in-loodramen voorzag en zijn meesterwerk 
creëerde in de beschermde Christus 
Koningkerk. In het oud-gemeentehuis van 
Belsele is een prachtig Reynaertglasraam 
van Pyl uit 1968 te bewonderen. 

	 In 2023 wordt het honderdste 
geboortejaar van Pyl herdacht. Binnen 
dat project zal aandacht worden besteed 
aan toegepaste kunsten die in woningen 
werd ingewerkt (bijvoorbeeld in de vorm 
van tegeltableaus en glasramen). Nieuwe 
generaties en nieuwe inwoners (maar ook 

Afb. 3. Het verdwenen tegeltableau van 
Staf Pyl in de Guido Gezellelaan 
in Sint-Niklaas.
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architecten) zijn niet steeds geïnteresseerd om het bouwkundig erfgoed uit 
de twintigste eeuw te bewaren. In Sint-Niklaas en het Land van Reynaert 
is zo al heel wat toegepaste Reynaertkunst ondertussen verdwenen. In het 
beste geval worden deze kunstwerken in museumdepots bewaard.

11 08 2020
De jaarlijkse zomercursus Nederlands van de UGent en de 

Taalunie werd in 2020 wegens corona op afstand georganiseerd. Het 
Reynaertgenootschap ondersteunt deze uitwisseling al verscheidene jaren 
en geeft de studenten graag leerkansen rond het Reynaertverhaal. Op 
11 augustus hadden Merle Selke en Anna-Lena Floyd (beiden studerend 
aan de universiteit van Münster) en Francesca Lolli (universiteit van 
Bologna) een tachtig minuten durende videocall met Rik Van Daele 
(tijdens een zomerstorm). Nadien werkten ze – allen van thuis uit – aan 
een digitale presentatie die werd voorgesteld aan alle deelnemers. Zie 
https://zomercursus.ugent.be en https://taaluniezomercursusnederlands.
wordpress.com.

22 08 2020
De internationale boekbindtentoonstelling die in het voorjaar 2020 

in de Athenaeumbibliotheek van Deventer in première ging, werd in 
volle coronacrisis in de bibliotheek van Sint-Niklaas geopend (van 23 
augustus tot 27 september 2020), een samenwerking tussen de stichting 
Handboekbinden, het Reynaertgenootschap en de Bibliotheca Wasiana 
(afb. 4-5). Bij de opening waren slechts negen personen toegelaten, 
waaronder cultuurschepen Filip Baeyens en de voorzitter van de 
cultuurraad Jack van Peer. Naast de 64 ingezonden boekbanden, die de 
kern uitmaakten van de kleurrijke expo, werden drie extra exemplaren 
(buiten catalogus) getoond. Het betrof banden van Willy De Loenen 
(Rumst; voor het boek van Rik Van Daele), Jan Camps (Diest; die de 
exemplaren van Yvan De Maesschalck en Peter Everaers inbond) en Gijs 
Wortel.
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De tentoonstelling werd verfraaid 
met zeven imitatiegobelins van Henri 
Verbuecken uit 1894 (in het bezit van 
de stad Sint-Niklaas en nog steeds in 
de Conferentiezaal van de bibliotheek 
te zien) en fraai ingebonden 
reynaerdiana uit de collecties van de 
Bibliotheca Wasiana en leden van het 
Reynaertgenootschap (Peter Everaers 
en Rik Van Daele). Interessant waren 
bijvoorbeeld de twee edities van Elze 
ter Harkels Tibeerts laatste strohalm, 
een letterproef van de Groningse 
private pers De Vier Seizoenen uit 
1998 (zie p. 171 in dit nummer).

Afb. 4. 3D-band van Astrid Beckers
en Sanne van Boheemen (Nijmegen).

Afb. 5. Reynaertband van Rob Koch 
(Uithoorn).
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Wellicht een primeur was de presentatie van de drie uitvoeringen van 
Stijn Streuvels’ Reinaert de Vos. Naar verschillende uitgaven van het 
middeleeuwsche epos herwrocht. Met een inleiding van Prof. Dr. J.W. Muller 
en verlucht met randen en teekeningen door B.W. Wierink, uitgegeven te 
Amsterdam bij L.J. Veen in 1910. Het boek, dat in een oplage van 350 
genummerde exemplaren op de markt werd gebracht, bevat zestien 
litho’s en gesneden randen, sluitstukken en sierletters door B.W. Wierink. 
(Steunende leden van het Reynaertgenootschap ontvingen een van de 
litho’s, die ter beschikking werden gesteld door Ludo Simons en Leentje 
Vandemeulebroecke, een van Streuvels kleindochters.) Het eerste 
getoonde exemplaar met origineel goud gestempelde vollederen band 
bevatte een van de 25 op Japansch papier (de zgn. ‘kop’-exemplaren) 
van de Firma Van Gelder & Zonen, Amsterdam, in een origineel goud 
gestempelde zwart marokijnen band met de kopsnede verguld; een tweede 
was er eentje uit de reeks van nrs. 26 t/m 50 op geschept papier van de 
Firma Van Gelder & Zonen met een origineel gedecoreerde vollederen 
band en vergulde kopsnede en het derde exemplaar was een ‘gewoon’ 
exemplaar van een van de mooiste Nederlandstalige Reynaertboeken die 
ooit werden uitgegeven. 

4 09 2020
Begin september opende een boeiende Reynaerttentoonstelling van de 

Heemkundige Kring De Kluize (onder impuls van Marie-Louise Ferket) 
in het Museum Oud-Vredegerecht van Sint-Gillis-Waas met originele 
werken van Urbain Marin, Adolf en Hugo De Rudder en een aantal ex 
libris van Willy Feliers (Reynaertgenootschap), allen inwoners van de 
gemeente. Op 27 september werd deze tentoonstelling in het kader van het 
voorzittersjaar van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert 
afgesloten.
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26 09 2020
In de Nottebohmzaal van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience werd de bij Uitgeverij Voetnoot gepubliceerde nieuwe 
Reynaerttekst van René Broens voorgesteld. Neerlandicus en oud-
Tiecelijnredacteur René Broens (Maaseik, 1953) publiceerde in 2010 
samen met Marc Legendre de beeldroman Reynaert de vos. Nieuwe 
inzichten deden Broens besluiten om een nieuwe vertaling te maken 
die drastisch afwijkt van de vorige en van de vertalingen van collega’s. 
Net als de auteur van het Middelnederlandse origineel koos hij voor 
gepaard rijmende, los jambische viervoeters. Die geven het verhaal, dat 
werd voorgedragen of voorgelezen, vaart. In het nawoord doet Broens 
met voorbeelden uit de doeken waarin zijn vertaling en interpretatie 
verschillen van die van zijn voorgangers. In een dierenepos, een bij uitstek 
humoristisch genre, past volgens Broens geen boosaardige hoofdfiguur. 
Hij voert Reynaert op als een ‘trickster’, een goddelijke bedrieger, die de 
zaken op hun kop zet. Hij leest de Reynaert tegen het achterdoek van 
het passieverhaal. De Reynaert wordt zo een interessant voorbeeld van 
religieuze humor. Het boek is geïllustreerd met achttien vijftiende-eeuwse 
houtsneden. (Voor een bespreking: zie p. 185.)

4 10 2020
In de Amsterdamse Oosterkerk werd Reynaert die zal Reynaert 

blijven uitgevoerd, een bijzonder concert van Aventure – ensemble 
voor middeleeuwse muziek. Het Reynaertverhaal werd verteld terwijl 
liederen uit de vroege vijftiende eeuw weerklonken, onder andere uit het 
Gruuthusehandschrift (circa 1400), van Hugo von Montfort (1357-1423) 
en Oswald von Wolkenstein (1376-1445). In deze liederen wordt soms 
hilarisch en soms in bittere ernst de verdorvenheid van de maatschappij 
vertolkt. De voorstelling ging op 8 augustus 2020 in première in De oude 
fruitschuur in Kraggenburg (in de Noordoostpolder) tijdens het Festival 
Via Musica met als thema ‘Goethe in een nieuwe jas’. 
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8 10 2020
De expo Tijdloze tragiek op de planken. De Goudbloem speelt Genoveva in 

de bibliotheek van Sint-Niklaas zette de resultaten van de masterscriptie 
van de nieuwe Tiecelijnredacteur Sofie Moors in het voetlicht. Zij 
bestudeerde een Vlaams topstuk uit de collectie van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas: een zeventiende-
eeuws handschrift van de aloude Sint-Niklase rederijkerskamer De 
Goudbloem. Het handschrift beeldt als enige bekende bron tot vandaag 
een rederijkerspodium af en bevat – eveneens uniek – uitvoerige 
regieaanduidingen. Maartje De Wilde, conservator Bijzondere Collecties 
van de UA en bestuurslid van het Reynaertgenootschap, begeleidde 
het traject. Rik Van Daele zorgde voor de coördinatie van het project 
en begeleidde Sofie Moors tijdens haar stage. De Bibliotheca Wasiana 
onder leiding van documentalist Chris Stoop en het stadsarchief zorgden 
mee voor de uitwerking. De tentoonstelling kwam tot stand in het 
kader van het Landjuweel, dat van 4 tot 8 november in Sint-Niklaas zou 
plaatsvinden, maar dat grotendeels door corona werd geannuleerd.

12 10 2020
Op maandag 12 oktober organiseerde de Odisee hogeschool in 

de Bib van Sint-Niklaas een ‘Cultuur in de Spiegel’-dag voor vijftig 
eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding aan de hand van 
dierenverhalen. Deze studenten zijn de ideale ambassadeurs om het 
Reynaertverhaal tot bij hun latere leerlingen te brengen. De studie, 
beleving en naleving van het Reynaertverhaal stond de hele dag centraal. 

Cultuur in de Spiegel is gebaseerd op de cultuurtheorie van prof. dr. 
Barend van Heusden (RU Groningen). Hij formuleert in zijn onderzoek 
antwoorden op de vragen wat cultuur precies is, welke culturele 
vaardigheden kinderen hebben en waarom het onderwijs die culturele 
vaardigheden mee moet ontwikkelen. Cultuur is een proces waarover een 
individu controle heeft, maar dat ook in belangrijke mate gedreven wordt 
door emotie en intuïtie. Het Reynaertgenootschap wilde de theorie van 
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Cultuur in de Spiegel omzetten in interessante praktijken. De ontwikkeling 
van een Reynaertkamishibai bijvoorbeeld draagt bij tot deze doelstelling. 
Tijdens de studiedag werd er eerst een theoretisch kader voorgesteld, 
en vervolgens werd er praktisch rond dierengedichten gewerkt, een 
poëziewandeling in het stadscentrum van Sint-Niklaas gemaakt en 
werden prachtige reynaerdiana uit de collectie van de Bibliotheca Wasiana 
in de hand genomen. 

18 10 2020
Op zondag 18 oktober gaf Rik Van Daele in Belsele op vraag van 

Toerisme Sint-Niklaas tijdens de Dag van de trage wegen een lezing over 
de geschiedenis van het Reynaertpad. De bijeenkomst was meteen de 
viering van de hulde die de langeafstandswandelroute ‘Streek GR Waas- 
en Reynaertland’ van de vzw Grote Routepaden in februari 2020 te beurt 
viel. Deze werd op 15 februari, net voor de lockdown, uitgeroepen tot de 
mooiste wandelroute van de Benelux 2020. Na de lezing wandelden de 
deelnemers een stukje van het wandelpad in Belsele.

20 10 2020
Op 20 oktober sprak Rik Van Daele op uitnodiging van professor Joeri 

De Splenter en doctor Veerle Uyttersprot voor de derdejaars bachelors 
Nederlands van de UGent over ‘Reynaert Rebel’ in een lessenreeks 
over ‘Gentse literaire rebellen’. Hij besprak er de Gentse banden met de 
Reynaert van de middeleeuwen tot nu, met bijzondere aandacht voor het 
werk van J.F. Willems en F.A. Snellaert. Het was het laatste college dat een 
deel van de studenten live kon meemaken.

25 10 2020 
Op zondag 25 oktober vond de zevende stiltewandeling van het 

Reynaertgenootschap plaats. We wandelden met een (vanwege corona) 
heel klein gezelschap (vier bubbels) mét mondkapjes in de Rupelmondse 
polder (Kruibeke). Startpunt was het zogenaamde Mercatoreiland met 
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als vossentrekpleisters het beeld Reynaert torenwachter van Anton 
Damen en de (tijdelijk?) verdwenen Reynaertmuur onder de historische 
Graventoren. De tien deelnemers gingen op zoek naar (en vonden) de 
Rupelmondse kreek, het graf van Coppe, de otter en de kater, Pancer, de 
letterzetter, de karekiet, de vos en de wolf … en de stilte. De ingrediënten 
van de wandeling waren een korte historische toelichting bij de omgeving 
en de landschapsontwikkelingen, voordracht van literaire teksten 
(gedichten van Wim De Cock, Hubert Van Herreweghen, Marc Tritsmans 
en Pablo Neruda en een prozafragment van Rutger Bregman) en een 
stukje traject dat in stilte werd afgelegd. Met deze stiltetocht geeft het 
Reynaertgenootschap elk jaar gehoor aan de oproep om op de dag dat we 
naar het winteruur terugkeren, even terug te keren in en naar onszelf. 

28 10 2020
In Mortsel overleed beeldhouwer en graficus Wim De Cock na een korte 

ziekte. Wim was een vriend des huizes van het Reynaertgenootschap. 
Hij ontwierp de prenten voor de covers van de Tiecelijnjaargangen 
11 t.e.m. 20 (2008-2018). Zijn sterke zwart-withoutsneden gaven het 
driemaandelijkse tijdschrift jarenlang een heel herkenbaar gezicht. Wim 
was lid van de Orde van de Vossenstaart (hij werd samen met Albert 
De Smedt gelauwerd in 1992). Recent verscheen nog werk van hem als 
muurschildering in Ter Hole (Hulst), een hommage waartoe zijn goede 
vriend Peter Everaers heeft bijgedragen, én als openingsprent in de fraaie 
catalogus van de stichting Handboekbinden, waarin een houtsnede van 
hem werd opgenomen. Zie p. 210 e.v.

13 11 2020
Lies Van Gasse is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze focust zich op 

mengvormen van poëzie en beeld en publiceerde diverse dichtbundels en 
graphic poems. Sinds Tiecelijn 21. Jaarboek 1 van het Reynaertgenootschap 
in 2008 verscheen, pronkte het jaarboek met een kunstwerk van Lies 
op het omslag. In Vossencovers. Beeldend werk van Lies Van Gasse voor 
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Tiecelijn (afb. 6) maken we kennis 
met het Reynaertoeuvre van een 
dubbeltalent dat de Provinciale 
prijs voor Poëzie van de provincie 
Oost-Vlaanderen en de Dirk 
Martensprijs (2016) op haar 
palmares mocht schrijven. De 
tentoonstelling met de covers voor 
de dertien Tiecelijnjaarboeken 
die Lies ondertussen maakte, 
was te bezichtigen in de Bib van 
Sint-Niklaas tot 6 december 
2020. De expo kwam tot stand 
naar aanleiding van de publicatie 
van jaarboek 13 van het 
Reynaertgenootschap met een 
projectsubsidie van de KANTL en 
i.s.m. de Bib Sint-Niklaas. In 2021 
reisde ze naar Stekene (maart-april), 
Sint-Gillis-Waas (mei-juni) en Hulst 
(september-oktober).

15 11 2020
Tiecelijn 33, de kroon op een dozijn plus één jaar vossenjaarboeken, 

werd digitaal beschikbaar gesteld. De geplande zitting in de Sint-Niklase 
stadsbibliotheek werd vanwege Covid-19 uiteindelijk (na steeds meer 
en meer afgeslankte scenario’s) geannuleerd. De nieuwe Tiecelijn was er 
een om duimen en vingers bij af te likken. Frits van Oostrom opende de 
debatten en kondigde een nieuw Reynaertboek in 2023 aan, én hij diepte 
ook nog een Reynaertbrief van Maartje Draak op. Afscheidnemend 
redacteur Paul Wackers presenteerde een unieke Deense Reynaertdruk en 
Mark Nieuwenhuis (van wie we eveneens als redacteur afscheid namen) 
zoomde in op de middeleeuwse blik op de wonderlijke hyena. Paul 

Afb. 6. Vossencovers met werk van Lies 
Van Gasse in de Bib van Sint-Niklaas.
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Thoen, Gilbert Tournoy en Jos Houtsma publiceerden voor het eerst in 
Tiecelijn. Jef Janssens onthulde de echte namen van de fictieve personages 
uit de literaire thriller De zwarte koning van mediëvist Mike Kestemont 
(UAntwerpen), een boek waarin de Tiecelijnrecensent op pagina 68 zelf 
wordt vermoord. 

16 11 2020
De nieuwe Engelse Reynaertbewerking Reynard the Fox van Anne-

Louise Avery, die in het kader van het Britse project Dutch Crossings van 
onder anderen Ad Putter en Sjoerd Levelt tot stand kwam, werd digitaal 
voorgesteld. De nieuwe bewerking is gebaseerd op William Caxtons 
bestseller uit 1481, een Engelse vertaling van het Middelnederlandse 
Reynaertverhaal (gebaseerd op Reynaerts historie). Deze fantasierijke 
hervertelling bevat nieuwe interpretaties van het aloude Reynaertverhaal. 
Uit Avery’s bewerking blijkt dat het verhaal van Reynaert de vos vandaag 
de dag nog even relevant en controversieel is als in de vijftiende eeuw. 
(Een bespreking is te vinden op p. 190.)

11 12 2020
‘Lieve klanten, wij werden getroffen door een graffiti-aanval ... Reinaert 

de Vos heeft ons pand ingenomen. We zullen geen contact opnemen met 
de politie; hij heeft immers onze harten gestolen.’ Dit bericht verscheen 
op de Facebookpagina van DVV, een verzekeringsmaatschappij die een 
pand betrekt op het drukke kruispunt van de Plezantstraat en de Guido 
Gezellelaan in Sint-Niklaas. Het was de aankondiging van een fijnzinnige 
Reynaertmural van de bekende streetartist Dzia (die in Sint-Niklaas 
reeds een prachtige torenvalk aan het Hendrik Heymanplein afbeeldde). 
(afb. 7) Dzia maakte al eerder prachtige muurtekeningen met vossen: o.a. 
een vos en valk in Antwerpen (2013), een vos en beer in Stuttgart (2014), 
vossenjongen in Londen (2015), een vos en vlinder in Heerlen (2016) en 
vossen in Brussel (2017). En nu dus in Sint-Niklaas. Toch was deze vos 
– langs de Reynaertroute! – op amper driehonderd meter van de zetel van 
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het Reynaertgenootschap eigenlijk een toevalstreffer. Oorspronkelijk zou 
het een wolf worden, maar de grijze achtergrond en de match met de kleur 
van het DVV-logo zorgden er uiteindelijk voor dat vos Reynaert nu in de 
hoofdstad van het zoete Waasland doolt. Zie: https://www.facebook.com/
photo?fbid=200327254992757&set=pcb.200327284992754 
www.ontdeksintniklaas.be/nl/brochures/street-art-kaart)

Deze kroniek, die zich vooral concentreert op manifestaties waarbij het 
Reynaertgenootschap en zijn leden betrokken waren, werd samengesteld op 
basis van de berichten uit de e-brieven 2020 van het genootschap. Deze e-zines 
zijn beschikbaar op de website van het genootschap. Daar vindt de lezer nog 
meer doorklikmogelijkheden naar diverse websites. Op de Facebookpagina van 
het Reynaertgenootschap is van enkele van deze manifestaties een fotoverslag 
te vinden.

Afb. 7. Vossenmural van Dzia, 
kruispunt Plezantstraat en Guido 
Gezellelaan in Sint-Niklaas.


