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IN MEMORIAM

In memoriam
Wim De Cock (1932-2020):

DE VOSSENSTAART

Ik heb er vaak in stilte naast gezeten.

Met tederheid gekoesterd en gekoosd.
Hem dikwijls vol verwachting nagemeten
En zelfvoldaan bij elk gewin gebloosd.

Ik heb hem trots, zoals een vlag gedragen.
Hij was mijn schutse, schild en mijn blazoen.
Mijn troost en toeverlaat in droeve dagen.
Mijn goede naam, mijn eer en mijn fatsoen.

Ik zag de blikken van de vrouwen draaien
Als ik, flanerend door de velden ging

Wijl ik mijn staart zoals een toorts liet laaien
En nagenoot van die bewondering.

Verlies ik met de tijd mijn wilde haren,

- Geen sterveling wordt van verval gespaard. -
Dan zal ik ongetwijfeld toch bewaren

Mijn streken en mijn vossenstaart.

Wim De Cock, Sinxen 2003



In 1995 publiceerden wij in
Tiecelijn de bijdrage Portret.
Wim de Cock: beeldhouwer,
graficus, dichter, pelgrim
(jaargang 8, p. 65). Op dat
moment was Wim 63 - hij

werd geboren op 29 juni 1932

in Sint-Niklaas - en had hij

zijn stijl en zijn onderwerpen
definitief gevonden. Hij had de
deur van het bedrijf van de werkgever waar hij veertig jaar in dienst was
geweest, baksteenproducent Scheerders-Van Kerchove (Bouwmaterialen
SVK) uit Sint-Niklaas, definitief gesloten. Maar hij bleef, gescheiden
door een verhoogde spoorwegdoorgang, in zijn woning op de grens van
Sint-Niklaas en Belsele toch steeds oogcontact hebben met de gigantische
terreinen van zijn oude werkgever. Hoewel hij steeds met respect over

die werkgever sprak (hij had er de leiding over de publicitaire afdeling en
ontwierp het logo dat er prominent aan de toegang zichtbaar is), overleed
hij op 28 oktober 2020 te Mortsel op 88-jarige leeftijd na een kortstondige
ziekte aan de gevolgen van asbestose.

Afb. 2. Portret door
Lieve Van Immerseel.

In de zomer van 2017 was hij vanwege de gezondheidstoestand van zijn
echtgenote Min naar een gerieflijke assistentiewoning in het centrum
van Zwijndrecht verhuisd. De laatste maanden waren vast eenzaam,
verplant uit zijn habitat met een wegkwijnende echtgenote en een zoon
die in dramatische omstandigheden plots overleed. Door de afstand
en door corona werden de contacten met vrienden, getrouwen en
bezoekers sterk gereduceerd. Ongetwijfeld hebben de (schoon)kinderen
en de kleinkinderen ook vele momenten van vreugde in de laatste
levensmaanden gebracht.

Wim De Cock (afb. 1-3) was in de eerste plaats een uitstekende vakman
die het ambacht van het houtsnijden tot in de details in de vingers had.
Hij beschikte over een eigen pers in zijn eigen atelier, waarin hij een half



TIECELLN 34 [/ 213

leven doorbracht. Maar ook de kunst
van het beeldhouwen in hout had hij

in de vingers. (afb. 4-5) En zo was deze
autodidact een interessante kunstenaar
die een relatief groot publiek aansprak.
In het voetspoor van de Vlaamse grote
vijf - Frans Masereel, Jan-Frans Cantré,
Jozef Cantré, Joris Minne en Henri Van
Straten - die na de Eerste Wereldoorlog
de Vlaamse houtsnijkunst renoveerden,
ontwikkelde hij vele decennia later een eigen, zeer herkenbare stijl. Willy
Feliers omschreef die als zeer expressief in de zwart-witnuances, met
strakke lijnen en met sterke contrasten. (p. 67) ‘Het totale beeld moet de
blik vangen, niet de details, een geliefde techniek van de expressionisten,
sober en kernachtig’ (p. 67)

Afb. 3. Zelfportret.

Voor zijn beeldhouwwerk inspireerde Wim De Cock zich op het werk van
de Duitse expressionistische beeldhouwer en toneelauteur Ernst Barlach
(1870-1938). Diens beelden zijn, net als die van De Cock, ‘uitgepuurd;,

Afb. 4. Beeldsnijder Wim De Cock Afb. 5. Drukker Wim De Cock
in zijn atelier. in zijn atelier.
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compact en statisch. Barlach focuste zich op de lijdende mens. Een van
de bouwstenen van De Cocks oeuvre is een religieuze en ook poétische
houding. Vele van zijn beelden roepen intimiteit, rust en piéteit op.
Alledaagse onderwerpen staan centraal: man en vrouw, moeder en kind,
kinderen en kleinkinderen, een meisjesfiguur, het leven en de dood. Hij
had zoals vele kunstenaars een fascinatie voor de dood en maakte diverse
grafschriften, prachtige funeraire alfabetten en was bijzonder geboeid
door de middeleeuwse dodendansen.

Naast de sterke momenten van het leven en de familie staat de literatuur
in De Cocks oeuvre centraal, en dan vooral de middeleeuwse literatuur.
Het Narrenschip, Karel ende Elegast, Maerlant, Tijl Uilenspiegel, de
Canterbury Tales, Francois Villon en de Reynaert maken deel uit van
zijn iconografisch oeuvre. Wim De Cock vond een tochtgenoot in de
middeleeuwse troubadours, reizigers, pelgrims, heiligen, helden en
schurken in zijn zoektocht naar zin en betekenis. De middeleeuws
aandoende beelden zijn het resultaat van ‘een romantisch zoeken naar
zuiverheid, schoonheid en oprechtheid, maar van ook de verbondenheid
met onze rijke Europese culturele wortels. (p. 65)

De middeleeuwer die het meest tot de verbeelding van Wim De Cock
sprak was Francois Villon (Francois de Montcorbier) die ons onsterfelijke
(doden)poézie naliet. Wim verdiepte zich in het oeuvre van Francois en
vertaalde in het spoor van onder anderen Ernst van Altena de verzen
van deze Parijse vijftiende-eeuwse dichter/vagebond/verstotene in het
Nederlands. (afb. 6) In 1991 publiceerde De Cock een eerste vertaling van
elf balladen met prenten gedrukt op zijn eigen private pers. In 1998 werd
na bemiddeling van Anton Van Wilderode en mijzelf bij het Davidsfonds/
Leuven een reeks vertaalde Villongedichten gepubliceerd: Frangoys Villon
1431-1463... Vertaling en illustraties Wim de Cock. Het vertaalwerk werd
in de uitleiding geduid door Piet Thomas. Cyriel Coupé schreef net voor
zijn dood (hij zou op bijna tachtigjarige leeftijd op 15 juni 1998 overlijden)
in de inleiding:



GRAFSCHRIFT VOOR VILLON

Gij mensenbroeders die na ons blijlt leven,
Verhard toch jegens ons uw harten niet,
Wellicht zal God u later dankbaar wezen
Omdat gij meelij hadt met ons verdriet.
Wij hnngen. vijl of zes, zoa]u ge ztet.
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Bi& gl] tot Goc[ Jat hij ons mag vergeven, . R e

Wij zijn gewassen en geblee[:t door regen,

De zon heeft ons gedroogd en zwart gekleurd.
Door raven zijn ons ogen uitgevreten

Door eksters baard en brauwen uitgescheurd.
Nooit hebben wij een stil moment bespeurd
Want wijl de wind ons schom'lend heeft versleurd
Werden wij door de vogels, elk om beurt,

Als vingerhoeden ingeétst en uitgesleten.

Dus mijd ons confrerie, wat ook gebeurt

En bid tot God dat hij ons mag vergeven.

O Jezus, Prins, Gij die de wereld leidt,

Draag zorg dat ¢’ ons van 't hellevaur bevrijdt
Waarvan wij machteloos de pijnen vrezen.
Vergeet nu elke spot en elk verwiit

En bid tot God dat hij ons mag vergeven.

vert.Wim De Cock FRANCOYS VILLON



Sedert vele jaren woon ik in een Wim De Cock-interieur. Twee ruime
ramen staan gevuld met zijn geinspireerde arbeid die even lang mijn
sympathie en voorkeur geniet om: zijn kleine, gevoelige houtsculpturen
(vaak van zwervers, poétes maudits en verschoppelingen), zijn
suggestieve houtsneden die de legende van zuster Beatrijs oproepen,
zijn evocatie van Frangois Villon. Wim De Cocks zeer geslaagde
berijmde vertalingen uit het Oudfrans halen het gemakkelijk van andere
bestaande Nederlandse omzettingen. De kunst van Wim De Cock maakt

mij gelukkig!

Wim ontmoette zijn oud-leraar Anton van Wilderode vanaf de

late jaren tachtig jaarlijks tijdens de zittingen van de Orde van de
Vossenstaart in Rupelmonde (en later in Bazel), de plek waar hij ook
Scheldedichter Bert Peleman had ontmoet (en van wie hij de bundel
De droom-boomgaard naar aanleiding van diens tachtigste verjaardag
zou illustreren). Vanaf 1999 woonde ook Piet Thomas de zittingen bij.
Hij ontving een vossenstaart als initiatiefnemer van de jaarboeken van
het Stijn Streuvelsgenootschap
en als editeur van het tweede
jaarboek over de reynaerdieén
van Streuvels. Diens Reynaert
was trouwens De Cocks eerste
kennismaking met de Reynaert.
Wim maakte ook een sterke
houtsnede met de kop van
Streuvels. (afb. 7) Met literair
vertaler Piet Thomas, antiquaar

Afb. 7. Stijn Streuvels, houtsnede uit Wim
De Cock & Antiquariaat Secundus. Stijn
Streuvels - enkele reflecties over literatuur en
schrijverschap, Ter Hole, 2008.




Peter Everaers (zie kader) en ondergetekende ontwikkelde Wim een
vriendschap voor het leven. Piet Thomas bracht de gedichten van Rainer
Maria Rilke onder Wims aandacht. Everaers zorgde voor de verspreiding
van het werk van De Cock onder verzamelaars en geinteresseerden.
Thomas, Everaers en ikzelf waren geregelde gasten ten huize De Cock
aan de Leon Scheerderslaan in Belsele. Het waren steeds fijne gesprekken
onder vrienden. Piet Thomas omschreef Wim als ‘een groot, edelmoedig,
vroom en goed mens.!

Reynaertwerk

Zijn eerste stappen in de houtsnijkunst dateren uit de collegetijd waarin
hij de wetenschappelijke A volgde en een jaargenoot van Edmond
Schietekat / Paul Snoek was (die hem in de vroege jaren vijftig in café Het
Wiel in Sint-Niklaas tijdens een biljartpartijtje een vroege versie van het
gedicht Ballade van de veehandelaar (Naar het schilderij ‘Der Viehhdndler’
van Marc Chagall in het kunstmuseum te Bazel) in handen stopte. Ik had er
met Wim enkele boeiende gesprekken over en bezorgde hem het origineel
na een korte bruikleen terug.

Het eerste Reynaertwerk van Wim De Cock dat we kunnen aanwijzen is
een vossenbasreliéf dat hij instuurde in een wedstrijd van het Sint-Niklase
stadsbestuur naar aanleiding van het Reynaertspel in 1973. Zijn winnende
werk werd door de stad aangekocht, net als later een Sint-Nikolaasbeeld.

De Orde van de Vossenstaart, waarin Wim werd ‘geridderd’ in 1992,
heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zijn creatieve
carriere. Vanaf het midden van de jaren negentig waren Freddy Van
Bogget, René Van Bogaert, Marcel Ryssen, Julien Lyssens, Wim en ikzelf
er lid van de Reinaertraad. Andere ridders die vaak contact hadden met
Wim waren naast Peter Everaers, de grafici Gerard Gaudaen, Antoon
Vermeylen, Frank-Ivo Van Damme en diens echtgenote Joke Van den
Brandt en verzamelaar en grafiekkenner Willy Feliers. De contacten waren
er hartelijk en vriendschappelijk.
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Jaarlijks bracht De Cock voor de
aanwezige leden een kunstwerk mee
dat in voldoende exemplaren bij
alle aanwezigen werd verspreid. Zo
ontstond een oeuvre van reynaerdiana
dat nog sterk werd uitgebreid omdat
het aansloot bij Wims interesses, maar
ook omdat er een interessante markt
voor was. Het werk van Wim kreeg nog
meer zichtbaarheid toen we in 1998 de
vraag stelden om jaarlijks een andere
cover voor Tiecelijn te leveren. Tien jaar
lang sierde een sterk contrasterende
zwart-witprent de bruinoranje covers
van het tijdschrift (tot het einde van
jaargang 20 in 2008). We publiceren
in dit jaarboek als eerbetoon aan de
kunstenaar de tien “Tiecelijnprenten’
(afb. 8-17) en het prachtige Reynaertalfabet dat gebruikt werd voor
de covers van de registers 1988-2002 en 2003-2007 (atb. 18). In deze

Afb. 8-17. Tiecelijncovers.

1998 (jg. 11): Reynaert leest de Reynaert

1999 (jg. 12): Willem schrijft de Reynaert

2000 (jg. 13): Als de vos de passie preekt

2001 (jg. 14): Reynaert en Isegrim

2002 (jg. 15): Reynaert en Grimbeert

2003 (jg. 16): Reynaert verschijnt voor de koning
2004 (jg. 17): De sprong van Tibeert

2005 (jg. 18): De pudenfabel

2006 (jg. 19): De brief

2007 (jg. 20): Het vertrek naar de wildernis (zie boven)






registers kan de geinteresseerde het Reynaertwerk en de reynaerdieén
van De Cock bijeensprokkelen. In bijlage vindt de lezer een lijst met
Wims reynaerdiana. Zijn Reynaertoeuvre omvat vele door hemzelf
vormgegeven mappen, losse houtsneden en ex libris, maar ook diverse
beeldhouwwerken. Wims prenten werden niet alleen in Tiecelijn, maar
ook in diverse andere publicaties opgenomen (onder andere in Leesladder
I Literatuur van de 12° tot de 19° eeuw (p. 80 (Canterbury Tales) en p. 121
(Villon)), in Tibeerts laatste strohalm (p. 23), in Jan van Herreweghes
Harelbeke in de literatuur (vooromslag) en in De vos Reynaerde te

kijk gezet in 64 boekbanden (p. 4), een prachtig boek van de Stichting
Handboekbinden. In de derde druk van Bert Decortes Reynaertvertaling
(Van Daele, Everaers e.a. nr. 62), uitgegeven bij Coda Uitgevers in
Mechelen in 1995 in de reeks Vlaamse Pockets Literair (nr. 11-12)
verschenen zestien houtsneden.

Wim De Cock nam deel aan groepstentoonstellingen in Brussel, Ronse,
Veere, Gent, Sint-Niklaas en Konigsdorf nabij Keulen, en stelde alleen
tentoon in Sint-Niklaas, Hulst en Lier. In september 2007 organiseerde
hij samen met zijn familieleden in het Convent in het Lierse begijnhof
een retrospectieve tentoonstelling (Wim De Cock 75). ‘Mijn laatste’,
zei hij. Er werden twee boekjes, zestien mappen, 32 houtsneden en
29 beelden geéxposeerd. Een retrospectieve Wim De Cock ergens
in het Land van Reynaert zou een waardig eerbetoon kunnen
betekenen voor een kunstenaar waarvan we in volle coronapandemie
nauwelijks afscheid konden nemen. Wim was lid van de Koninklijke
Wase Kunstkring, van de Antwerpse vriendengroep Ex libris, van de
Vereniging van Vlaams-Nationale auteurs en van de Vereniging van
Kempische schrijvers. En natuurlijk van het Reynaertgenootschap: hij
was op zowat alle boekpublicaties en lezingen aanwezig en nam diverse
malen deel aan literaire bustochten. Sint-Niklaas was zijn thuisbasis, maar
Antwerpen en Lier, de geboorteplek van zijn echtgenote Min, lagen hem
misschien nog wel meer aan het hart. Het Lierse begijnhof, de Antwerpse
Carolus Borromeus en de Sint-Niklase Onze-Lieve-Vrouwekerk waren
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w%i@mm liefde pleisterplekken (Wi
geliefde pleisterplekken (Wim was
‘ﬁ) a (ﬁ m ﬂ ﬁ verantwoordelijk voor de vormgeving en
de titelkeuze van het boek In de schad
ﬁ m ‘h ﬁ ﬁ (ﬁ vanleen blrjeld.V;lSO jaar Onze-Lieve- v

@ ﬁ i % ﬁ % Vrouweparochie uit 1994, waarvan ikzelf

de algemene codrdinatie deed — het was
* * REGISTER onze eerste intense samenwerking). Op
al die plekken liet de gepassioneerde

e i kunstenaar in zijn ziel kijken. Bij de

verhalen over die plekken en steden of
de reizen naar de Liineburger Heide of
andere Duitse bestemmingen, kwam
steevast een glimlachje op zijn gezicht.
Dan herkende ik de guitige blik die ik
ook bespeurde tijdens de bijeenkomsten van de Orde van de Vossenstaart
op de Reynaertzolder van de Spaanse getijdemolen in Rupelmonde of in
kasteel Wissekerke in Bazel.

Afb. 18. Wim De Cock,
Reynaertalfabet, Tiecelijn,
register 2003-2007.

Besluiten doen we met een citaat uit Tiecelijn (1995, p. 67) dat Wims werk
het best schetst:

In het oeuvre van Wim de Cock vullen beeldhouwwerk in hout en
houtsnede elkaar aan. Het zijn twee complementaire kunstvormen, twee
vormen die een grote stielvaardigheid vereisen en die tevens een groot
ruimtelijk denken en enig mathematisch in- en doorzicht. Het mes snijdt
immers vlug te ver of te diep. Zo is het ook met het woord. Taal en grafiek
versmelten bij De Cock zo intiem, strengelen zo vloeiend en onontwarbaar
ineen dat hij een eigen kunstvorm ontwerpt. Hij slaagt hier zo wonderwel
in, onder andere omdat hij op zijn eigen handpers drukt en omdat hij
zijn eigen letters en druksysteem hanteert. Op ambachtelijke wijze zet
hij letter per letter en drukt hij blad per blad. Wim de Cock is verliefd op
het materiaal, maar laat zich er niet door dicteren. Hij dialogeert ermee.
Hij verstaat als geen ander de kunst om woord en beeld harmonisch met
elkaar te versmelten zodat ze in en door elkaars omgeving nog rijker aan
betekenis worden. Omdat De Cock zijn eigen werken zelf drukt, is de
oplage steeds beperkt en de kwaliteit gegarandeerd.



NOOT

1 In een reactie op het overlijden van Wim De Cock, mail van 3 november 2020 aan
Rik Van Daele.

Schrikken deed ik niet toen Rik Van Daele me belde met de boodschap dat
Wim De Cock was overleden. Hij was immers al een tijd ernstig ziek. Aan het
lijden van deze fiere man was nu een einde gekomen.

De graficus, houtsnijder en dichter Wim De Cock was de persoon die me
inleidde toen ik in het jaar 2000 lid werd van de Orde van de Vossenstaart; de
ook alweer geruime tijd overleden Wim Gielen speldde me de staart op. Deze
plechtigheid vond plaats op de zolder van de Watermolen in Rupelmonde
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op de tweede pinksterdag. De jaren ervoor
woonde ik ook reeds de bijeenkomsten bij en daar had ik voor het eerst kennis
gemaakt met de beeldend kunstenaar; het klikte en al snel bleek dat we wat
voor elkaar konden betekenen.

We raakten bevriend en regelmatig ging ik bij Min en Wim op bezoek. Ik was
er van harte welkom en we spraken over o.a. kunst en literatuur. De contacten
waren intensief en tot enkele jaren geleden hebben we goed samengewerkt.
Wim kwam met goede teksten die versierd waren met houtsneden van eigen
hand in een bibliofiele uitvoering; op mijn verzoek was hij ook beter papier
gaan gebruiken wat de kwaliteit van de afdrukken zeer ten goede kwam. Het
lukte me steeds zijn boeiend werk aan geinteresseerden in mijn klantenkring
aan de man te brengen. De kroon op zijn werk vond ik de graffiti wanddecora-
tie met het door hem ontworpen fabeltafereel. Dit werd geplaatst op de muur
van het dorpshuis Brandershole in Ter Hole in 2017 door Lieven Piron uit
Aalst. De vos kijkt richting Hulst en is omringd door ganzen terwijl hij voor-
leest uit een oud boek (afb. 19). Naast talloze houtsneden hakte en sneed Wim
ook veel prachtige Reynaertbeelden en plaquettes die her en der de kamers van
verzamelaars sieren.

Met pijn in het hart vertrok Wim enkele jaren geleden met zijn echtgenote
uit Sint-Niklaas, zijn atelier achterlatend, naar een zorgappartement in Zwijn-



Afb. 19. Muurschildering naar
een houtsnede van Wim De Cock door
Lieven Piron in Ter Hole (2017).

drecht. Mins gezondheid was dusdanig verslechterd dat langer blijven in het
oude huis niet meer verantwoord was. Zijn mogelijkheden werden steeds
beperkter en toen ook zijn vrouw niet meer bij hem kon blijven wonen,
kreeg hij steeds minder inspiratie. Dat merkte ik goed toen ik hem enkele
keren opzocht op zijn nieuwe woonplek. Gedwongen stelde hij zich in de
moeilijke situatie. Wim overleed op 28 oktober 2020 te Mortsel; helaas konden
wegens coronaregels slechts weinig mensen bij het afscheid aanwezig zijn.

Peter Everaers



